De Aktie Kerkbalans (AKB) staat weer voor de deur. Het moment in het
jaar waarbij meestal de vraag gesteld wordt: Wat is de kerk jou waard?

Het is een vraag waar we soms snel en makkelijk overheen stappen. En
toch is dat de vraag die u gesteld wordt. De kerk is een belangrijk

50 jaar onderdeel voor ons (geloofs)leven. De kerk is de plek waar ons geloof
. centraal staat. Waar Jezus centraal staat. Waar wekelijks de kerkdiensten
Actle zijn om ons geloof te versterken. Een plek voor verbinding en ontmoeting.

Kerkba lanS Jacob Nentjes schreef ooit een stukje in de kerkbode over een haard. Als
er geen nieuw hout in de haard gegooid wordt, zal het vuur best nog een
poosje warm zijn. Maar langzaamaan wordt de warmte steeds minder
intens en dooft uiteindelijk het vuur. Helaas is dit vaak ook de realiteit bij
individuele gelovigen, die geen onderdeel zijn van een gemeente. Maar
ook de harde werkelijkheid bij een geloofsleven zonder kerkgang.

Kortom, de kerk is van wezenlijk belang voor een rijk geloofsleven. Om
samen te zingen, samen te bidden en naar elkaar om te zien. Met het
uiteindelijk doel: Volhouden! Volhouden, tot het moment dat Jezus
terugkomt!

Daarom die vraag: Wat is de kerk jou waard?

Doet u ook mee?

Mocht u geen uitnodiging
ontvangen op 16 januari 2024
dan kunt u hier uw bijdrage
doorgeven.

Wij danken u hartelijk

voor uw bijdrage.
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Als wijk Vredeskerk-Hoeksteen willen we ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting

zoeken. We willen gastvrij en uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, en voor hen die God
nog niet kennen.

In onze wijkgemeente zijn we dankbaar voor de inzet van vele vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers kunnen we de kerk niet
openhouden, kunnen we niet die plek bieden waar we elkaar kunnen ontmoeten en bemoedigen.

En toch... is er ook veel geld nodig.

Wij vragen geen vaste bijdrage zoals een sport- of muziekvereniging dat doet. Wij vragen een bijdrage naar draagkracht. Om
een deel van uw gaven van God te besteden aan Zijn kerk.

Volgens het meest recente onderzoek van Nibud hadden nederlandse huishoudens in 2021 gemiddeld 14 abonnementen.
Gemiddelde kosten: € 149,- per maand. Denk maar aan wat u betaalt aan sport- of muziekvereniging, aan televisie, internet
en mobiele telefoon.

En dan hebben we het nog niet eens over vakanties, weekendjes weg, dagjes uit en eten van Thuisbezorgd.nl of uit eten
gaan. Stuk voor stuk zijn dit voor velen van ons hele gewone dingen die ons aardse leven aangenaam kunnen maken.

Maar uiteindelijk zijn wij allemaal op reis. Op reis naar het leven na dit aardse leven. Naar het Hemelse leven. Op reis naar
de Eeuwigheid, om te wonen in Gods koninkrijk waar Hij zelf woont en waar we voor altijd bij Jezus zullen zijn.

Voor deze reis hebben wij de kerk hard nodig zodat we samen de reis volbrengen!
Daarom weer die vraag: Wat is de kerk jou waard?

Inkomsten en uitgaven

Ook dit jaar is er weer een zorgvuldige begroting gemaakt. In deze begroting
is rekening gehouden met een nieuwe pastoraal- en jongerenwerker.

Voor respectievelijk 24 en 16 uur staat dit nu op de begroting.

Maar de kerkenraad zou graag meer uren willen inzetten. Pastoraat en de
jongeren zijn niet voor niets speerpunten in het beleid.

Om dit mogelijk te maken moet er bij de Aktie Kerkbalans significant meer
toegezegd worden.

In de ingediende begroting staat de opbrengst van de Aktie Kerkbalans op
€220.000,-. Willen we als wijkgemeente meer uren voor een pastoraal- en
jongerenwerker kunnen inzetten, dan moet deze opbrengst €250.000,- zijn.
Daarom vragen wij u: Wat is de kerk u waard?

Kunt u meer geven, dan heel graag!

50 jaar
Actle
Kerkbalans




