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De profeet Habakuk kennen we wellicht het
best van zijn laatst geschreven hoofdstuk.
‘Hoewel de vijgenboom niet bloeien zal en
geen vrucht aan de wijnstok zijn zal (...) zo zal ik
toch in de Heere van vreugde opspringen’.
Toch schrijft hij meer. Ook over ons. Alles wat
we hebben, is toch gekregen goed? Als de
Heere ons de gezondheid niet geeft kunnen
we van niets genieten en stelt ‘ons’ bezit
helemaal niets voor. Dat kunnen we in Hab.

2 lezen. Tot vijf keer klinkt daar een ‘wee’, dat
was een uitroep van verdriet, als er iemand
overleden was. Waarom staat dat hier en over
wie gaat dit? Over de koning van Babel en over
allen, die net als de koning van Babel zijn en
doen.

Die koning wil van alles hebben (wee over
hebzucht), denkt zelf zijn veiligheid te kunnen
regelen (wee over zgn. veiligheid), gaat over
lijken om zijn doel te behalen (wee over
wreedheid), probeert anderen te verleiden

tot goddeloos en ongepast gedrag (wee

over goddeloosheid en zedeloosheid), leeft

in afhankelijkheid van afgoden (wee over
afgoden). Dat is niet mis, want het gaat niet
goed met deze koning aflopen. Maar laten we
eens eerlijk naar onszelf kijken.

bs. G Vijn

Lijken we misschien niet veel op hem? Je eigen
‘veiligheid’ zoeken bijv: de koning van Babel

(vs 9) benadeelt anderen door zijn manier van
handelen, zelf heeft hij grote winst en hij bouwt
zijn paleis op een bijna onneembare plaats
(denk aan het adelaarsnest van Hitler). Toch

zit God veel hoger, vs 20. Hij is in Zijn heilige
tempel en de rechtvaardige, die alles van de
Heere verwacht en op Hem hoopt, zal door zijn
geloof leven.

Maar laten we eens eerlijk

naar onszelf kijken.

Dat maakt dus het verschil: wil je zelf je eigen
veiligheid en houvast zoeken en ben je daar
druk mee bezig of hoop je en verwacht u

en jij het van de Heere?! Er kan ons (dit jaar)
veel te wachten staan qua ontwikkelingen

op allerlei gebied. Moeiten en zorgen. Maar

is onze verwachting van de Heere? Geef dan
maar gerust aan Hem, Hij heeft alles in Zijn
handen, ook uw en jouw leven. Hij wil gebeden
en aanbeden zijn. Dan hoeft er toch geen
extra aansporing te komen om in Zijn dienst
te geven?! Deze aarde gaat uiteindelijk voorbij,
maar wie op de Heere vertrouwt, blijft leven.
Eeuwig leven tot Zijn eer!

Uw ds. G.H. Vlijm

Justin
MeUberg

Dag broeders en zusters,

Is het niet belangrijk dat Gods gemeente in de
Dorpskerk in Wezep, in stand blijft? Niet alleen
als gebouw, maar bovenal als gemeenschap
van gelovigen. Want wij zijn broeders en zusters
in het geloof, aan elkaar gegeven om elkaar
vast te houden en te versterken in het geloof.

De woorden uit Filippenzen 2:4 herinneren ons
eraan: “Laat eenieder niet alleen oog hebben
voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder
ook oog hebben voor wat van anderen is.”

Het geloof dragen wij nooit alleen; het is om
omzien naar elkaar, naar elkaar luisteren en
meeleven met elkaar. Samen vormen wij het
lichaam van Christus.

Juist in tijden waarin verdeeldheid in de
wereld zo aanwezig is, mogen wij ons
vasthouden aan de oproep uit Hebreeén
10:24-25, “En laten wij op elkaar letten door
elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.
25Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet
nalaten, zoals het bij sormmigen de gewoonte
is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te
meer als u de grote dag ziet naderen.” Want
als wij samenkomen, deelt geloof; en wie
geloof deelt, bouwt elkaar op. Is het geen
oproep van Jezus zelf om als gemeente één
te blijven? Eén in Christus! Dat we samen
verder mogen gaan de ouderen als dragers
van wijsheid, de jongeren als dragers van
toekomst, allen verbonden door dezelfde
Geest.

Moge God ons de kracht geven om elkaar
vast te houden en Zijn gemeente hier op
aarde te bewaren nu en in de toekomst.

Justin Meijberg

Lisanne
Polinder

Mijn naam is Lisanne Polinder, 18 jaar oud
en zit in de Dorpskerk. Op dit moment

volg ik de opleiding onderwijsassistent

en het liefste wat ik doe is met kinderen
werken. Het mooiste daarvan is het vertellen
over God, de verhalen uit de Bijbel, de
gesprekken die ik dan met de kinderen mag
hebben en het samen zingen tot Gods eer.
Dit is iets wat voor mij veel betekend.

Gods Woord is voor mij een steun en
toeverlaat. Toch ook in deze tijd, waarin er
zoveel van ons verwacht wordt, merk ik dat
ik altijd op Hem terug kan vallen met mijn
zorgen en mijn vragen. Binnen de kerk mag
ik ook praten over God. Vooral de avonden
van Shalom zijn waardevol. Het is mooi om
samen met je leeftijdsgenoten na te denken
over Gods Woord.

Lisanne Polinder



